
Paaswake 

 

19 april 2025  om 21.00 uur  Den Haag 

 

De gemeente verzamelt zich bij de ingang voor de zegening van het vuur en de paaskaars 

 
Op een geschikte plaats — buiten het kerkgebouw of anders bij de ingang daarvan — is het paasvuur in 

gereedheid gebracht. Zo mogelijk verzamelt de gemeente zich rondom het vuur. 

 

Zusters en broeders, in deze heilige nacht, waarin onze Heer Jezus Christus van de dood 

overging naar het leven, zijn leden van de kerk, over de gehele wereld verspreid, wakend en 

biddend bijeen, want dit is het Pasen van de Heer, waarin Hij ons doet delen in Zijn 

overwinning op de dood. 

 

Amen. 

 

Onze hulp ,,,, 

Zegening van het vuur (KB 109)  

Zegening van de wierook  (KB 110) 

Zegening van de paaskaars 

 

Intocht van het licht.  Paaskaars wordt naar binnen gedragen door de priester en hij zingt 3-

maal ‘ Het licht van Christus’ 

Paaskaars wordt eerst tot de communiebank gebracht en dan pas wordt het licht verdeeld   

okg 480 

 

 

Lofzang van de paaskaars  door priester of lector gezongen. (Kerkboek blz. 112 

Plechtige Paasjubelzang !!!) 

gevolgd door prefatie   kerkboek blz 134/135 gesproken) 

 

afsluiten met:  “Laat juichen , heel het koor van Gods gemeente, laat juichen voor de grote 

koning, juichen om de overwinning ! Laat de trompetten klinken in het koor  kerkboek blz. 

113 

 

 

De dienst van de lezingen 

 

 

Genesis 1,1 – 2, 3 onderbroken door gezang 188 door allen (rode kerkboek)  

psalm 33, 6 -9 

 

Het gebed na lezing wordt gebeden in stilte.  

 

Exodus 14, 15 – 15 , 1a 

Canticum  Exodus 15, 1b – 3 

 

Het gebed na lezing wordt gebeden in stilte.  

 

Jesaja 55, 1 – 11 

Canticum Jesaja 12, 1 – 6 



 

Het gebed na lezing wordt gebeden in stilte.  

 

Ezechiël 36, 24 – 28 

Psalm 51, 9 – 15 

 

Het gebed na lezing wordt gebeden in stilte.  

 

Zegening van het water   

 

Psalm 42, 2 – 6 

Prefatie  (kerkboek blz 136) 

 

Hernieuwing van de doopbeloften 

Geloofsbelijdenis 

Besprenkeling wijwater van de aanwezigen   Taizelied  ‘God u bent liefde  bron van het 

leven’ 

 

Litanie 482   (Tijdens litanie worden kaarsen aangestoken) 

 

Viering van de eucharistie 

 

Gloria (kyrie vervalt) mis  28  

Gebed van het feest 

Halleluja   

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Lucas 24, 1-10  

Acclamatie  304  

Korte overweging 

Gezang  647 

Voorbeden vervallen 

Vredegroet  Christus is verrezen. Hij is waarlijk opgestaan 

Offertorium  648  (eerste melodie) 

Eucharistisch gebed 

Heilig   mis 28  

(Lam Gods vervalt) 

Tijdens communie orgelspel 

Gezang na Communie 641  

Dankgebed 

Slotzang   658 

 

Hal-  le lu- ja! 


