Eucharistieviering

Vierde zondag van de veertigdagentijd

‘Laetare’

Verblijdt u met Jeruzalem’

Oud-katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus

30 maart 2025

De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom.

Inleidend orgelspel

Viering van de eucharistie
Openingsgezang

Stilte om tot inkeer te komen
Schuldbelijdenis

Kyrie (gloria vervalt)

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing — 2 Kron. 36,24-23 NBV/OKV
Antwoordpsalm

Tweede Schriftlezing — 2 Kor. 5, 14-21 NBV/OKV
Tractus (allen gaan staan)

Evangelielezing — Luc. 15, 11- 32 NBV/OKV
Acclamatie

Preekgesprek

Gedicht

Muzikaal intermezzo piano en Saxofoon
Credo

Voorbeden

Offertorium (Tijdens dit gezang wordt er gecollecteerd)
Eucharistisch gebed (inleiding veertigdagentijd)
Heilig/Lam Gods

Gezang na communie

Dankgebed

Looft en dankt

Zegen

Slotzang
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Graduale (uit Psalm 34)

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, *
mijn mond is altijd vol van zijn lof.

Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, *
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord, *
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

In mijn verdrukking riep ik tot de Heer, *
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.



