
Eucharistieviering 
 

Aswoensdag 
 

Begin van de veertigdagentijd 
 

 
 

Oud-katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus 
 

5 maart 2025 
 

De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom. 
 

Inleidend orgelspel     

Viering van de eucharistie blz. 413 rood 

Openingsgezang 619  blauw 

Schuldbelijdenis blz.415  

Kyrie  (gloria vervalt) Laurentiusmis  grijs 

Gebed van de dag blz.63 rood 

Eerste schriftlezing – Amos 5, 6-15  NBV    

Graduale Gradualepsalm  

Tweede Schriftlezing - 2 Kor.5,20 – 6,10  NBV   

Tractus 257 blauw 

Evangelielezing – Math. 6, 1 – 6 en 16 – 21 NBV   

Acclamatie 304 blauw 

Zegening en oplegging as blz.65 rood 

Vastengroet    

Zang    
‘En  prière’            G. Fauré (1845-1925) 

(credo vervalt)   

Voorbeden gesproken rood 

Offertorium (Tijdens dit gezang wordt er gecollecteerd) 746 blauw 

Eucharistisch gebed Inleiding veertigdagentijd (blz 425) 8 (blz.455 ) rood 

Heilig/Lam Gods  Laurentiusmis  grijs 

Orgelspel tijdens communie   

Gezang na communie 611 blauw 

Dankgebed blz. 66 rood 

Looft en dankt Nr. 8 (blz.478) rood 

Slotzang 802 melodie 1 blauw 

Uitleidend orgelspel     

 

Voorganger Pastoor Leen Wijker 

Orgel/piano Wouter Blacquière 

Cantores Noor Nuis en Lodewike van der Steen 

Solozang Lodewike van der Steen 



 

 

 

 

En prière       G. Fauré (1845-1925) 

 
Si la voix d'un enfant peut monter jusqu'à voux 

O mon père 

Ecoutez de Jésus devant Vous à genoux 

La prière 

Si vous m'avez choisi pour enseigner vos lois 

Sur la terre 

Je saurai Vous servir, auguste Roi des roi 

O Lumière! 

Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité 

Salutaire 

Pour que celui qui doute, avec humilité 

Vous révère! 

Ne m'abandonez pas, donnez moi la douceur 

Nécesaire 

Pour apaiser les maux, sonlager la douleur 

La misere! 

Revelez Vous à moi, seigneur en qui je crois 

Et j'espère: 

Pour vous je veux souffrir, et mourir sur la croix 

Au calvaire! 

 

 
 

Als de stem van een kind tot U kan reiken, 

o mijn Vader, 

luister dan naar dit gebed van Jezus, 

knilelend voor U! 

Als U mij hebt uitgekozen om Uw wetten 

hier op aarde te onderwijzen 

zal ik weten hoe ik u moet dienen, machtige  

Koning der koningen,. 

o Licht! 

Leg de heilzame waarheid op mijn lippen, 

Heer, 

zodat hij die twijfelt, U 

met nederigheid mag vereren! 

Verlaat mij niet, geef mij de zachtheid 

die nodig is 

om pijn te verzachten, om lijden  

en ellende te verlichten! 

Openbaar Uzelf aan mij, o Heer in wie ik geloof  

en hoop: 

Voor U wil ik lijden en sterven aan het kruis 

op Golgotha! 

 
(vertaling Christopher Goldsack) 

 

 


