Eucharistieviering

Derde zondag van de Advent

Oud-katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus
15 december 2024

De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom.

Inleidend orgelspel

Openingsgezang 574 1,2,3 blauw
Viering van de eucharistie blz. 413 rood
Genadegroet blz. 413 rood

‘Een stem in de woestijn’ - adventsballade naar het visioen van Jesaja.
De derde Adventskaars wordt aangestoken.
Stilte om tot inkeer te komen

Schuldbelijdenis blz. 414 rood
Kyrie (gloria vervalt) mis 26 nr 944 blauw
Gebed van de zondag blz.21 rood
Eerste schriftlezing — Sefanja 3, 14-20 NBV

Graduale Psalm 85

Tweede Schriftlezing - Fil.4,4-9 NBV

Halleluja (allen gaan staan) 444 blauw
Evangelielezing — Luc.3, 7-18 NBV

Acclamatie 304 blauw
Preek

Orgelspel

Geloofshelijdenis 309 blauw
Voorbeden 324 blauw
Vredegroet rood
Offertorium 564 blauw
Eucharistisch gebed(inleiding adventstijd) 11 rood
Heilig/Lam Gods mis 26 nr 946/947 blauw
Orgelspel tijdens de communie

Gezang na de communie 570 blauw
Dankgebed blz. 22 rood
Looft en dankt nr. 5 (blz. 477) rood
Slotzang 562 blauw
Orgelspel
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Graduale (uit Psalm 85)
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U bent uw land genadig geweest, Heer,
u keerde het lot van Jakob ten goede.

God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.

Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,

trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus.

Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.



