Eucharistieviering

Vierde zondag van de Advent

Oud-katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus

22 december 2024

De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom.

Inleidend orgelspel

Openingsgezang 569 1,2,7 blauw
Viering van de eucharistie blz. 413 rood
Genadegroet blz. 413 rood

‘Een stem in de woestijn’ - Adventsballade naar het visioen van Jesaja.
De vierde Adventskaars wordt aangestoken.

Stilte om tot inkeer te komen

Schuldbelijdenis blz. 414 rood
Kyrie (gloria vervalt) Mis 15 nr 900 blauw
Gebed van de zondag blz.23 rood
Eerste schriftlezing — Micha 5, 1-3 NBV

Graduale Zie liturgieblad

Tweede Schriftlezing — Hebr. 10,5-10 NBV

Halleluja (staan) 428 blauw
Evangelielezing — Luc.1, 39-45 NBV

Acclamatie 304 blauw
Preek

‘Es ist ein Ros entsprungen’ en ‘In dulci jubilo’

Geloofsbelijdenis 309 blauw
Voorbeden 324 blauw
Vredegroet rood
Offertorium 564 blauw
Eucharistisch gebed(inleiding adventstijd) 10 rood
Heilig/Lam Gods Mis 15 902/903 blauw
Orgelspel tijdens de communie

Gezang na de communie 472 blauw
Dankgebed blz. 24 rood
Looft en dankt nr. 5 (blz. 477) rood
Slotzang 568 blauw
Orgelspel

Voorganger Pastoor Leen Wijker

Organist Liesbeth Bultman

Cantor Patrick Pranger



Basblokfluit Barbara Wagenaar

Sopraanblokfluit Cornelia Pabst
Tenorblokfluit Ton Kappelhof
Altblokfluit George Overmeire

Graduale (uit Psalm 80)
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Hoor ons, herder van Israél.

Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.

God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Heer, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

U liet ons brood van tranen eten,
en een stroom van tranen drinken.

Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.



