Eucharistieviering

Allerheiligen - Allerzielen

27 oktober 2024
Inleidend orgelspel
Openingsgezang 829 blauw
Viering van de eucharistie blz. 413 rood
Genadegroet blz. 413 rood
Stilte om tot inkeer te komen
Schuldbelijdenis blz. 414 rood
Kyrie/Gloria Mis 28 nr 952/953 blauw
Gebed van het feest blz.304 rood
Schriftlezing — Openb. 7, 2-4 en 9-17 NBV
Halleluja (allen gaan staan) 462 blauw
Evangelielezing — Mat. 5, 1-12 NBV
Acclamatie 304 blauw
Preek
Orgelspel
Geloofsbelijdenis gesproken rood
Gezang 7031en4 blauw

Gedachtenis van de overledenen

Na het lezen van een tekst wordt door de voorganger de namen van een aantal overleden
pastores van Den Haag (en de overleden parochianen van het afgelopen jaar) genoemd,
waar een kaarsje voor ontstoken wordt. Daarna komen de parochianen naar voren om voor
hun dierbare overledene een kaarsje te ontsteken.

Voorbeden gesproken rood
Vredegroet rood
Offertorium 701 blauw
Eucharistisch gebed 8 rood
Heilig/ Lam Gods Mis 28 nr 954/955 blauw
Orgelspel tijdens de communie

Gezang na de communie 700 blauw
Dankgebed blz. 305 rood
Looft en dankt 2 rood
Slotzang 702 blauw
Orgelspel

Voorganger Pastoor Leen Wijker

Orgel/piano Wouter Blacquiére

Cantor Els Blacquiére-Biest



Allerheiligen

De aarde

in alles hemels nieuw;

met morgendauw

van recht en vrede

zal de Heer haar herscheppen.
Met dit uitzicht

leven wij onze dagen

en niet doelloos

zullen wij vergaan in de nacht.
Langer dan een mensenleven
bloeit dit verwachten.

Velen zijn ons voorgegaan

en wie zullen nog komen?

In het spoor van Christus
mogen wij bestaan.
voorgegaan

door allen, die Hem volgden,
allen, die gestorven zijn
maar de hoop bewaarden:
een stoet,

een volk

door God gekend en gezien.
Een rij van heiligen
waarmee Hij

de geschiedenis schrijft,
waarvan Hij

de namen bewaart.

Hen gedenken wij,

zoals zij ons zijn voorgegaan;
hen gedenken wij

met de namen

waarmee wij hen noemden:

De priester noemt de namen van de overleden pastores van de parochie (en de namen van de gestorvenen van afgelopen
jaar). Daarna is er gelegenheid om via het rechter pad (preekstoelzijde) naar voren te komen en een kaarsje te ontsteken en
het noemen van de namen van onze overleden dierbaren.

Als afronding van het ontsteken van kaarsjes zegt de priester:
Hun weg vervolgen wij

rusteloos en vol verwachten,

totdat ook wij rust vinden in God.



