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De kleur van het boek staat vermeld achter de nummering in de tweede kolom 

Inleidend orgelspel   

Viering van de eucharistie blz. 413 rood 

Openingsgezang                                          O Heer die onze Vader zijt 

Stilte om tot inkeer te komen   

Schuldbelijdenis blz.415 rood 

Kyrie  (gloria vervalt) mis  26 nr 944 blauw 
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Offertorium (Tijdens dit gezang wordt er gecollecteerd) 631 blauw 
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Heilig/Lam Gods  Mis 26 nr 946/947 blauw 

Gezang na communie 519 blauw 

Dankgebed blz. 77 rood 

Looft en dankt Nr.5 (blz.477) rood 
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Slotzang                                                        Wat God doet, dat is welgedaan 
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Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met uw mee, 

op weg gaan met uw mee. 

 

O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

 
Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon en vrede is, 

hoe schoon en vrede is. 

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in ’t hart. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 

omdat ik weet / in vreugd en leed: 

zijn vaderlijke_ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

 

Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waatr mij de dood zal drijven – 

als God mij leidt / kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 


